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téu de zon zijn opwachiing maakt en Manu Chao en Les Négresses Vertes ons land frakteren
met Zuiderse klanken, zijn de heren Jaune Toujours ook terug met hun mix van salsa. reggae,
latin, Balkan, =ka =n punk. Deze Brusselze band tracht in 2018 het afbum Ewrcoesns it waama
het heel stil werd rond deze kleurijke bende. Maar op 20 september verschijnt het zevende
album van Jaune Towjours dat ze op 2 okiober voorsiellen in de Anciznne Belgique in hun
thuisstad

& Jaune Toujours

Dimanche (Ciascuno Ha Un Pazzo Nells Manica) is de esrsle smaakmaker van hetie
verschijnen album. Hetl iz een feelgood anthem dat de fijd neent om 's zondags op adem te
komen na een drukke week. De ondertilel iz een spreckwoord uit het Haliaans dat zou
betekenen dat iedereen een gek heeft in de mouwen... Dat gevoel weel de band weer te geven
met een aansiekelijke smelkroes van ska, reggae en een Balkan vibe, Een laid back soundirack

YOOI een Zomerse zondag dus.

Het was al een tijdie geleden dal we nog iets niewws t2 horen kregen van Jaune Toujours maar

de band maakt anno 2024 nog steeds boeiende, zwoele nummers



